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Ontmoetingskerk

Protestantse Gemeente Oudewater

Een hartelijke groet aan ieder die deze Nieuwsbrief leest.
De digitale Nieuwsbrief is al beschikbaar vanaf donderdag, gegevens van de
diensten op Witte donderdag en Goede Vrijdag, beide beginnen om 19.30 uur,

staan in Ontmoeting en de Nieuwsbrief van vorige week.

Zaterdag 30 maart 2024: avonddienst 22.00 uur

Voorganger: Mw. S. Klercq-Hofstra, Oudewater
Ouderling van dienst: Elly Vliegenthart

Organist: Martijn van de Weerd

Koster: Hans Aleman

Bijzonderheid: Stille Zaterdag, Paaswake

Zondag 31 maart 2024: morgendienst 9.30 uur

Voorganger: Ds. C. Burger, Kamerik
Ouderling van dienst: Mieke Schippers
Organist: Bas Vliegenthart

Koster: Hans Stafleu
Peuteroppas: Nelleke Lekkerkerker
Kinderkerk: Alle basisschoolgroepen
1e collecte: Algemeen kerkwerk

2¢ collecte: Diaconie

Bijzonderheid: Pasen

Zondag 7 april 2024: morgendienst 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.F. Meeder-van Hof, Leerdam

Overige vieringen

JOLIQSMNBIN

29-mrt 15.00 uur R.K.K., Via Dolorosa-Kruiswegviering

29-mrt 19.00 uur Geen weeksluiting in W’horst i.v.m. Goede Vrijdag
3-apr 19.15 uur Paaszang in Wulverhorst

5-apr 19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan

Bloemen en omzien naar elkaar

De bloemen van vorige week zijn gebracht naar mw Piety Bakker.

Op 17 maart is overleden dhr Bert Van Schaik, echtgenoot van Riana van Schaik-de
Jonge en lieve vader en opa. Zij wonen Benedeneind ZZ 435 A, 3405 CR Benschop.
Bert is 22 maart begraven te Cabauw. Een groot verdriet in het gezin om nu zonder
Bert verder te moeten leven.

Wij wensen allen veel sterkte en Gods nabijheid toe bij dit grote gemis.
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De heer Cees van Dam verblijft nog in het Antoniusziekenhuis en de heer Piet van Doorn is nog in het
Revalidatiecentrum in Woerden. Wij hopen dat beiden weer zover hersteld zijn dat ze naar huis kunnen.
Mevr. Piety Bakker is blij met het goede herstel na haar heupoperatie. Ook mevr. Griffioen is blij met de
goede berichten van haar onderzoeken. Wat fijn om dit te mogen ervaren na een tijd van spanning en
zorg. Annemarie Verweij heeft inmiddels haar voetoperatie achter de rug en moet voorlopig rust houden
voor een goed herstel.

Er zijn ook gemeenteleden die al langere tijd zorg hebben om hun gezondheid. Mevr. Atie van Drie heeft
door haar longproblemen ook haar beperkingen. Het is vaak moeilijk voor ieder als je veel wilt maar het
niet meer kunt. Hoop en vertrouwen in vreugde en verdriet !

Blogje

Theoloog des Vaderlands, Kees van Ekris schrijft: ‘Ik beleefde Pasen als kind heel intensief, het was bijna
magisch. Er zat een zindering in de Paasmorgen, want de opstanding was net gebeurd. Die zindering is
er nog altijd” REGRUB

Bloemschikking 30 maart 2024, Stille Zaterdag

Lezen Klaagliederen 3:24-31. Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
(Klaagliederen 3:26). Vertrouwen op God.

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw
tijd (zie ook de lezingen van Biddag). In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we
moeten wachten, de mens domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo
snel mogelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat,
de opstanding van het licht, de nieuwe morgen. Kernwoorden: vertrouwen en wachten.

Schikking

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis. Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd
aan het beeld.

Bloemschikking 31 maart 2024, Pasen

Lezen Johannes 20:1-18 ‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was ...” Johannes
20:1). Een nieuw begin.

Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin was het Woord ...’ Het is een variatie op het eerste
Bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: ‘Vroeg op de eerste dag van
de week ...” Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van.
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe
leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel?
Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt
Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen

Schikking

De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven.
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Voorbede op 1¢ Paasdag 31 maart 2024

Op 11 februari jl. hebben gemeenteleden alle Paasgroetenkaarten die onze ZWO/KiA-commissie had
besteld met het thema van dit jaar 'Ga mee!’ van een bemoedigende groet voorzien voor gevangenen in
Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen,. Op 13 februari jl. verzonden wij de
geschreven (dubbele) kaarten naar het verzamelpunt te Utrecht.

Op deze 1¢ Paasdag, 31 maart, vragen wij voorbede voor al die mensen in gevangenissen in binnen- en
buitenland, maar ook voor hun naasten. Zo hopen wij dat deze Paasgroet aan die gevangenen hen goed

doet en het gevoel geeft er te mogen zijn.
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Koffie en thee staan weer voor u klaar op vrijdagmorgen 29 maart a.s.
Vanaf 10 uur staat de koffie of de thee weer voor u klaar in zaal 1 van ons Zalencentrum.
Uw gastvrouwen die ochtend zijn Elly Vliegenthart en Francien Zevenhuizen. Welkom !

Gespreksgroep 25-45 jarigen

Op donderdagavond 4 april houden we weer de laatste gespreksgroep van dit seizoen. Zoals gewoonlijk
om 20.00 uur in het Zalencentrum van de kerk. Het onderwerp, onder leiding van ds. Kees Burger, blijft
nog even een verrassing, maar het zal zeker weer boeiend zijn.

De laatste keer waren we met velen. Dat was heel fijn! Hopelijk zien we deze keer weer nieuwe
gezichten. Na deze laatste keer willen we het seizoen, op een nog nader te bepalen datum, op een
gezellige wijze afsluiten.

Ontmoetingsestafette !

U kunt zich nog aanmelden: de formulieren liggen in het welbekende koffertje in de hal van de kerk. U
kunt uw ingevulde formulier direct inleveren of afgeven bij één van de diakenen.Vanaf de Pasen zal het
koffertje op reis gaan en zullen de ontmoetingen worden afgesproken.

We zien uit naar mooie ontmoetingen!

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)
Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar
PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254

Op onze website www.protgemoudewater.nl vindt u heel veel info over onze PGO
Kopij s.v.p. uiterlijk op donderdagen, 10 uur, bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl
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